
Voor meer informatie
kan je deze code scannen.

YPRES (MENIN GATE) MEMORIAL  
TO THE MISSING 

Dit is één van de bekendste herdenkingsmonumenten in de 
Ieperboog. De Menenpoort staat al bijna 100 jaar op de plaats waar 
tienduizenden militairen uit het Gemenebest de stad uit marcheerden 
richting de slagvelden van Vlaanderen.

Lang voor de Eerste Wereldoorlog, was de Menenpoort een 
belangrijke toegangspoort tot de stad. Voor de oorlog waren 
de 17e-eeuwse poort en verdedigingswerken van de Fransen al 
verdwenen. In het begin van de 20e eeuw was de toegangspoort 
gewoon een brug over de gracht die door een bres in de stadswallen 
liep. Aan beide kanten van de poort stonden twee leeuwenbeelden 
die een schild vasthielden met daarop het wapen van Ieper. 

Na de oorlog, werd die plaats gekozen als herdenkingsmonument 
voor de vermisten. Vele troepen van het Gemenebest die gesneuveld 
waren, werden niet meer teruggevonden. Het herdenkingsmonument 
werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield. De bouw duurde vijf jaar 
en het monument werd ingehuldigd door Lord Plumer op 24 juli 1927. 
Hij voerde het grootste deel van de oorlog bevel over de Ieperboog. 
Hij moedigde de nabestaanden die de ceremonie bijwoonden aan om 
te geloven dat hun dierbaren ‘niet vermist zijn, maar hier zijn’. 

De Last Post wordt elke avond om 20.00 uur gehouden onder de 
Menenpoort door de inwoners van Ieper. 

YPRES (MENIN GATE) MEMORIAL TO THE MISSING 
De plaats van het huidige 

herdenkingsmonument 
voor de eerste wereldoorlog

April 1919: Het stadsbeeld voor het herdenkingsmonoument - zwaar beschadigde stadsmuren en door oorlog 
verwoeste bomen door de oorlog bij de Menenpoort  © Collectie van Antony d’Ypres, In Flanders Fields Museum

Nationaliteiten van de 
troepen

 Indiaas
 Zuid-Afrikaans
 Australisch
 Canadees
 Brits

Totaal aantal herdachten: 

54.348

40.269

69266180

412 561

© Toerisme Ieper
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Niet alle delen van het 
herdenkingsmonument 
zijn drempelvrij 

Parkeerplaatsen op 
straat dichtbij  

Banken aanwezig 
op Loggia niveau  

In de buurt 
De Menenpoort bevindt zich 
in het centrum van Ieper. Op 
5 minuten wandelen van het 
herdenkingsmonument bevindt 
zich het In Flanders Fields 
Museum. Vlakbij het monument 
vind je ons CWGC infocentrum en 
shop waar je een souvenir of een 
krans kunt kopen. Wandel langs 
de vestingmuren om Ramparts 
Cemetery, Lille Gate te bezoeken.

Westtoer-fietsroutes in de buurt 
• Ieperboog
• Vredesfietsroute
• Gent-Wevelgem in  

Flanders Fields - 128 km
• Frontroute 14-18 
• Crossen door de bossen met Jaek  

en Nink (kindvriendelijke fietsroute)

BRIGADIER GENERAL CHARLES FITZCLARENCE

Charles, geboren in Ierland, was beroepsmilitair vóór de Eerste Wereldoorlog.  
Hij vocht in 1899 bij Mafeking en kreeg daarvoor het Victoria Cross. Toen de 
oorlog in augustus 1914 uitbrak werd hij benoemd tot Brigadier General en 
leidde hij de 1st Guards Brigade in Ieper. Hij sneuvelde op 12 november 1914. 
Hij wordt vaak de ‘General Officer Commanding the Menin Gate’ (General Officer 
die het bevel voerde over de Menenpoort) genoemd, omdat hij de hoogste 
officier is die op het monument wordt herdacht. Kijk voor zijn naam op paneel 3. 
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Westtoer-wandelroutes in de buurt 
• Stadswandelroute Ieper 
• Vestingroute

© Collectie van Antony d’Ypres 
In Flanders Fields Museum

© Dirk Debleu

BIJZONDERHEDEN

Je staat voor de Menenpoort met je gezicht naar 
Ieper (de klokkentoren van de Lakenhalle staat 
perfect ingekaderd onder de poort).  
Kijk omhoog om de grote stenen leeuw bovenop 
het monument te zien, een symbool van zowel 
Vlaanderen als Groot-Brittannië. Daaronder 
herinnert het opschrift ons eraan wat we hier 
moeten onthouden:  ‘TO THE ARMIES OF THE BRITISH 
EMPIRE WHO STOOD HERE FROM 1914 TO 1918 AND 
TO THOSE OF THEIR DEAD WHO HAVE NO KNOWN 
GRAVE’. Kijk naar de gevel met zichtbaar herstelde 
oorlogsschade die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd opgelopen. 

Stap vervolgens de 'Hall of Memory' van het 
monument binnen en bekijk de duizenden namen 
die op de muren staan. In het midden van de boog 
zijn aan weerszijden trappen. Neem die aan de 
linkerkant. 
Boven elke ingang van de trap staat nog een opschrift. 
Die is geschreven door de literaire adviseur van het 
IWGC, Rudyard Kipling. Daar worden vaak kransen 
gelegd tijdens recente Last Post-ceremonies. 

Volg de trappen tot de top van de vestingmuur. 
Hier ontdek je een klein gedenkveld.  Geniet van 
het uitzicht op het stadscentrum. 

De vestingmuren werden gebruikt door de troepen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Birtish 117th 
Tunnelling Company legde er loopgraven aan van 
september tot november 1915. Dat waren de eerste 
loopgraven in de Ieperboog en er zouden er nog vele 
volgen. 

Neem het pad naar beneden naar de westelijke 
kant van de Menenpoort en neem even de tijd om 
de architectuur van het monument te bewonderen. 
Bovenaan deze kant zie je een sarcofaag, een leeg 
graf, symbolisch voor de vermiste soldaten die 
hieronder herdacht worden. Aan beide kanten van 
de gevels kan je de woorden 'PRO PATRIA' (voor het 
land) en 'PRO REGE' (voor de koning) lezen. 
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