
MAPLE COPSE CEMETERY

Gewonden worden gedragen in de buurt  
van Maple Copse, augustus 1915 © IWM Q 50257

Stel je een maanlandschap voor met vernielde bomen en 
overlappende granaatkraters: dat is alles wat hier nog te 
zien was aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op 
deze grond werd hevig gevochten, en hoewel de tijd de 
littekens heeft geheeld, is deze begraafplaats een getuige 
van de verschrikkelijke verwoesting die ooit in het landschap 
werd aangericht. Een medische eenheid die zorgde voor 
de troepen die vochten om de hooggelegen gebieden bij 
Mount Sorrel begroeven hier in 1915 en 1916 ongeveer 
300 mannen. Elk graf werd zorgvuldig gemarkeerd en 
geregistreerd. In de jaren daarna lag het gebied echter 
onder vuur en na de wapenstilstand van 1918 kon slechts 
een handvol graven worden gevonden, en nog minder 
personen worden geïdentificeerd. 

In plaats van de namen van de mannen die niet meer 
teruggevonden konden worden op de Menenpoort toe te 
voegen, plaatste de Commissie hier gedenkstenen.  
Als je goed kijkt, zie je dat elke steen het volgende opschrift 
draagt: 'Known to be buried in this cemetery'.   
Aangezien veel van deze tekens niet op graven staan, 
ontwierp architect Sir Edwin Lutyens een opvallende indeling 
voor deze begraafplaats, met rijen stenen tegenover elkaar. 

Het is een bijzondere begraafplaats, die je moet zien  
om te begrijpen.

1919: vernielde houten grafmarkeringen in een verwoest landschap bij Maple Copse © IWM Q 109521

MAPLE COPSE CEMETERY

Voor meer informatie
kan je deze code scannen.

Totaal aantal militairen die herdacht worden: 309

 Geïdentificeerd graf  
 met naam

 Graf zonder naam

 Vermeld op een speciale 
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Nationaliteiten van de troepen
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Drempelvrije toegang

1 parkeerplaats

Banken aanwezig  
op de begraafplaats 

In de buurt 
Dicht bij Sanctuary Wood 
Cemetery en Hill 62 
Canadian Memorial

Westtoer-fietsroutes in de buurt 
• Vredesfietsroute
• Frontroute 14-18

Westtoer-wandelroutes in de 
buurt  
• Het landschap als getuige

LIEUTENANT GORDON FIFE

De mannen die bij Ieper vochten, kwamen uit alle lagen van de bevolking. 
Lieutenant Gordon Fife van de Princess Patricia's Canadian Light Infantry 
sneuvelde op 2 juni 1916, tijdens de slag om Mount Sorrel. Gordon was 
pas 27 toen hij stierf, maar had veel bereikt in zijn korte leven. Voor 
de oorlog had hij gestudeerd aan de Queen's University in Ontario en 
aan Oxford en hij was advocaat en docent geschiedenis aan de Alberta 
University. Wie weet wat deze opmerkelijke academicus had kunnen 
bereiken, als hij niet zo vroeg aan zijn einde was gekomen?

Zijn graf is een van de weinige hier die na de oorlog zijn geïdentificeerd.  
Je vindt zijn grafsteen meteen achter het Cross of Sacrifice.  
Neem even de tijd om het opschrift, geschreven door zijn ouders, te lezen.  
(Perk I, Rij B, Graf 1.)  

Bron: Queen's  
University Ontario Archives
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BIJZONDERHEDEN

Sta bij aankomst even stil om het toegangsgebouw 
te bewonderen.
Bij deze begraafplaats is het erg imposant. Neem 
ook de tijd om te kijken hoe het Cross of Sacrifice 
omlijst wordt en loop dan door de tunnelvormige 
boog. Je bevindt je nu niet langer in de alledaagse 
wereld, maar op een speciale plek die in het teken 
van herdenking staat. Wandel rond, kijk en beslis zelf:

Zie je een gracht?
Of is het gewoon een greppel? Aan jou om te 
beslissen. Zeker is dat deze greppel, net als het 
speciale toegangsgebouw, de begraafplaats scheidt 
van het omringende landschap zonder dat een 
muur of haag nodig is. Het is een slim, elegant 
en praktisch ontwerp ... maar is het een gracht? 

Loop richting het Cross of Sacrifice.
De meeste grafstenen hier zijn zorgvuldig geordend. 
Aan de achterkant van de begraafplaats vind je 
echter enkele exemplaren die kriskras door elkaar 
staan. Het zijn de grafstenen die aan het eind van de 
oorlog overbleven en hun wanorde is daar getuige 
van.

Wandel tussen de rijen grafstenen en probeer 
esdoornbladeren te vinden.
Je ziet er hier veel, want ze staan op elk Canadees 
graf gegraveerd. Maar hoe zit het met de naam van 
deze begraafplaats? Interessant genoeg kreeg het 
bos dat zich hier ten tijde van de oorlog bevond al 
lang voordat er Canadese troepen aankwamen 
de naam 'Maple Copse'. Het is een mooi, zij het 
hartverscheurend toeval dat zoveel Canadezen hier 
nu te ruste liggen.
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