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SANCTUARY WOOD  
BEGRAAFPLAATS

In 1914, tijdens de eerste veldslagen bij Ieper, diende dit 
bos als schuilplaats voor de Britse troepen. Zij vonden er 
bescherming tegen het Duitse observatie- en artillerievuur. 
Het werd al snel bekend als een 'toevluchtsoord' voor de 
gevechten. In de zomer van 1915 werden er verschillende 
begraafplaatsen aangelegd tussen de bomen. Het bos en 
de begraafplaatsen werden een jaar later vernield door 
granaatvuur tijdens de hevige strijd om de nabijgelegen hoger 
gelegen Mont Sorrel.  Na de wapenstilstand van 1918 werden 
sporen van één van de begraafplaatsen uit de oorlogstijd 
teruggevonden.  Hoewel de gegevens aangaven dat hier ooit 
bijna 140 personen hier begraven waren, konden er slechts 
49 worden gevonden. 

Bijna tien jaar na de oorlog werden daar nog soldaten 
begraven. Tussen 1927 en 1932 werden hier bijna 2000 
soldaten ten grave gedragen. De oorspronkelijke graven uit 
de oorlogstijd vormen nu een wanordelijk perk nabij het Cross 
of Sacrifice, terwijl de naoorloogse graven zijn opgenomen in 
het opvallende waaiervormig ontwerp van Sir Edwin Lutyens 
en Noel Rew. Dat ontwerp is vooral adembenemend, omdat 
de gebogen rijen grafstenen op een licht hellend terrein 
staan, wat het effect geeft van een herdenkingsamfitheater. 

SANCTUARY WOOD BEGRAAFPLAATS
Britse soldaten bij hun schuilplaats in 

Sanctuary Wood, juni 1915 © IWM Q 49355

1919 Het landschap van Sanctuary Wood net na de oorlog, met omvergeblazen bomen,                                                    
vliegtuigwrakken en enkele tijdelijke grafstenen.  © IWM Q 100690

Nationaliteiten van de troepen

 Duits

 Zuid-Afrikaans

 Nieuw-Zeelands

 Australisch

 Canadees

 Brits

Totaal aantal graven 
1990

 Geïdentificeerd

 Niet geïdentificeerd

1736

144
88

3 18
1

V.
U

. N
at

ha
lie

 D
um

on
, C

W
G

C 
El

ve
rd

in
ge

st
ra

at
 8

2,
 8

90
0 

Ie
pe

r –
 C

ov
er

 Ja
n 

D
’H

on
dt

 A
te

ljé
 D



1

2

3

LIEUTENANT GILBERT TALBOT

Nabij het Cross of Sacrifice, buiten een lijn met enkele andere grafstenen, 
vind je het graf van Lieutenant Gilbert Walter Lyttelton Talbot van de 
Rifle Brigade (Perk I, Rij G, Graf 1). Gilbert sneuvelde op 30 juli 1915 in 
Hooge en werd hier te rusten gelegd door zijn mannen. Gilbert’s oudere 
broer, aalmoezenier Neville Talbot, was medeoprichter van een club 
genaamd 'Every Man's Club' die respijt bood aan soldaten achter de linies 
in Poperinge. De club kreeg de naam Talbot House ter nagedachtenis aan 
Gilbert.  Zijn originele houten grafsteen, een kruis, is te zien in Talbot House, 
dat nog steeds open is voor bezoekers en zeker een bezoek waard is.
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Drempelvrije toegang 

Parkeerplaatsen 

Banken aanwezig 
op de begraafplaats  

In de buurt 
Op loopafstand van het Hill 
62 Canadian Memorial, even 
verderop. Ook dichtbij Maple 
Copse Cemetery.

Westtoer-fietsroutes in de buurt 
• Ieperboog
• Frontroute 14-18
• Vive le Vélo fietsroute – Paars
• Fietsen langs de Korte Keten – Ieper

Westtoer-wandelroutes in de buurt 
• Het landschap als getuige

BIJZONDERHEDEN

Bij aankomst, stop even bij het entreegebouw.
Dit grote en indrukwekkende gebouw fungeert ook 
als schuilplaats. Hier vind je het register van de 
begraafplaats, maar neem eerst het uizicht in je op. 
Het gebouw is zo ontworpen en geplaatst dat het een 
prachtig uitzicht biedt op de centrale laan die door 
de perken van de begraafplaats loopt en leidt naar 
de Stone of Remembrance en het Cross of Sacrifice. 

Loop langs de gebogen rijen grafstenen over het pad 
naar het Cross of Sacrifice om de oorspronkelijke 
oorlogsgraven te bezichtigen.
De wanorde van die grafstenen illustreert de 
ongeplande en chaotische aard van de oorlogsgraven 
die er te vinden zijn. Het is belangrijk om te onthouden 
dat er ooit bomen tussen deze graven stonden, wat 
de beschikbare ruimte beperkte. Bovendien hebben 
granaatinslagen sommige graven beschadigd, 
waardoor de stoffelijke resten nogmaals begraven 
moesten worden.    

Langs de muren bij het kruis staan grafstenen 
met opschriften zoals ‘Known to be buried in this 
cemetery’. 

Uit gegevens blijkt dat hier tijdens de oorlog bijna 140 
personen begraven zijn. Na de strijd werd dit gebied 
zorgvuldig doorzocht, maar er werden minder dan 
50 graven gevonden. De rest was verloren door 
granaatvuur en het verstrijken van tijd. Die mannen 
worden niet vermist. Hun namen staan vermeld 
op speciale grafstenen op deze begraafplaats, 
met opschriften als ‘Buried near this spot’, ‘Buried 
elsewhere in this cemetery’ of ‘Believed to be buried 
in this cemetery’. 

Bezoek voordat je vertrekt ook nog even 
een herdenkingsmonument net buiten de 
begraafplaats.
Vlak bij de begraafplaats staat een elegant granieten 
kruis ter herdenking van Second Lieutenant Thomas 
Keith Hedley Rae van de Rifle Brigade, die in juli 1915 
sneuvelde. Na de oorlog kon zijn graf niet gevonden 
worden en nu staat zijn naam op de Menenpoort. 
Zijn ouders, Edward en Margaret, die geen graf 
hadden om te bezoeken, besloten die plek te kiezen 
als gedenkplaats voor hun jongste zoon. 
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